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Wijkkoor Eusterpaark op tournee

En toen was er ineens het idee 
van Hannelore, de Maestro van 
ons koor. “We gaan op tournee. 
Door de wijk”. “Hmm, oké”, 
dacht ik, die meestal eerst denkt 
van “Moet dat nou?” en later tot 
de conclusie komt… Jeetje, dit 
was toch helemaal ‘toppie’! 

We gaven de wijk dit jaar een 
kerstcadeau in de vorm van een 
aantal concertjes. Een zevental 
nummers werd uitgezocht. 
Liedjes werden gezongen in 
diverse talen. Van Engels, 
via Frans, Pools, Zweeds en 
Slowaaks tot Nederlands. 

De repetities werden ineens nog 
intenser dan voorheen, want we 
wilden natuurlijk goed voor de 
dag komen. En wat een succes 
werd het. Wat hebben we er heel 
erg van genoten. 

Eigenlijk begon het al met een 
optreden in het Forum. Daar 

werden we al geroemd om de 
stemkwaliteit die het koor heeft. 

Dat is het mooie van ons 
Wijkkoor, iedereen kan mee-
doen, ongeacht of je al jaren 
zangervaring hebt of een plek 
zoekt om deze op te doen en je te 
ontwikkelen. Het is net als met 
koken. Ik zeg altijd: “je smijt een 
aantal ingrediënten in een pan, 
je roert wat… en klaar. Er staat 
iets lekkers op tafel”. Zo gaat 
het ook bij het koor. Er staan 
een dikke 20 mensen bij elkaar, 
Hannelore geeft aan wat we gaan 
zingen en hup… het klinkt. En na 
een paar keer klinkt het goed.

Maar goed, we gaan weer verder. 
De tour begon bij de Jumbo aan 
het Linnaeusplein. Het leuke 
was dat er steeds meer mensen 
kwamen kijken en luisteren. 
Zelfs de ramen van de flat boven 
de Jumbo gingen open en het 
applaus was hartverwarmend.

Maar goed ook, want het was 
berekoud. 

Daarna een besloten optreden 
op de ‘vluchtelingenboot’ in 
de buurt van de Berlagebrug. 
We werden met open armen 
ontvangen. Er werd zelfs 
geprobeerd mee te zingen. Na 
afloop werden de kinderen hele-
maal enthousiast en gingen 
helemaal los. Wat fijn om hier een 
steentje aan te mogen bijdragen. 
Hieraan terugdenkend word ik 
weer emotioneel. 

De tour werd uitgesmeerd over 
een aantal dagen. ‘Bij Bosshardt’ 
kreeg ook bezoek van ‘ons koor’. 
Ook hier weer een blij gevoel. 
Zeker wanneer het bekende 
‘Stille Nacht’ werd gezongen en 
de toehoorders uit volle borst 
meededen. Ook de verhalen 
nadien, en het contact met het 
publiek, maken dat je dit vaker 
wilt doen. En dat zegt iemand 

die in eerste instantie dit soort 
dingen helemaal niet leuk vindt. 
Ik moet altijd ‘even wennen’ zeg 
maar. Al helemaal wanneer we 
met lichtjes om onze nek door 
de wijk lopen. Ook praktisch 
trouwens, want zo kon je jezelf 
wat bijlichten. 

Na het optreden bij Bosshardt 
was wijkrestaurant ‘Het Oude 
Politiebureau’ aan de beurt. 
Hier een aangepast programma, 
want anders werd het eten koud, 
haha.

We zongen ook in het Ooster-
parkheem en liepen daarna 
naar het Wielewaalplein. Het 
optreden bij de Lidl vond 
ik bijzonder. Er was best 
veel publiek en het waaide 
nogal. Maar ook hier werden 
de natuurlijke elementen 
getrotseerd en zongen we de 
sterren ‘aan’ de hemel. Het 
werd immers al vroeg donker. 

De klapper was natuurlijk de 
uitvoering tijdens het kerstdiner 
bij ‘Van Houten’. Eerst hebben 
we het hele programma gezongen 
en aan het eind mochten we als 
backing choir dienen tijdens 
het ‘Stille Nacht’ samen met 
operazangeres Elina. Het werd 
in meerdere talen gezongen. Een 
daverend applaus en een koor 
met kippenvel waren het gevolg. 
Jeetje, wat heeft zij een stem om 
jaloers op te worden.
 
Daarna mochten we aan-
schuiven bij een diner dat in 
een restaurant absoluut niet 
misstond. Chapeau voor het 
keukenteam en alle betrokkenen 
die deze avond voor veel 
wijkgenoten hebben verzorgd! 
Als wijk hebben we weer heerlijk 
genoten.

Al met al een geslaagde invulling 
van een prachtig initiatief. 
Ons wijkkoor ‘on tourrrr’.

Door Willem Bouman                     Wijkkoor Eusterpaark onder leiding van Hannelore Duynstee bij een optreden in het Oosterparkheem.                                     Foto: Frans Geubel
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BOUKE
Kon op school aardig tekenen
had niets met taal en rekenen

zong bij WKE onder de douche
is geliefd van Groningen tot Goes

draagt z’n ouders op handen
heeft geen gebleekte tanden

draait niet om de hete brij heen
vindt Elvis een fenomeen

loopt niet naast z’n schoenen
laat zich graag zoenen

vindt Las Vegas een geweldige stad
zingt in no time de Ziggo Dome plat

is lyrisch over z’n maten 
en zal Emmen nooit verlaten

 
E. FILIPPUS

GEDICHT

Door Petra Beekhuizen Khan

Ooit nog weer een Elfstedentocht?

Groentje

Even een terugblik op het begin 
van het nieuwe jaar. Het begon 
met regen. Wederom waren onze 
vijvers uit hun oevers getreden. 
Sommige delen van de paden 
waren alleen te bewandelen 
met regenlaarzen.  Vanuit wijk-
centrum bij Van Houten zag 
je nog de bovenste planken 
van de houten bankjes. Onze 
gevleugelde vrienden hadden er 
weer territorium bij. 

Ook oud en nieuw was nattig. 
Het had velen er niet van weer-
houden flink te knallen.  In de 
late ochtend van het oude jaar 
was ik in de Oosterpark gaan 
wandelen  met mijn hond. Vanuit 
het centrum, hoorde ik geluiden 
als van een bombardement.  Het 
was enigszins in de verte, dus 
mijn viervoeter was redelijk oké.  
De rest van de dag en avond wilde 
hij echter zo dicht mogelijk bij 
me zijn en wegkruipen. Hijgend, 
met grote ogen, niet begrijpend..
Oudejaarsavond was verder 
‘ouderwets’ gezellig, maar toch 
ben ik altijd weer blij met de rust 
van januari. Goede voornemens? 
Eerlijk gezegd doe ik daar nooit 
aan. Wel gebruik ik het nieuwe 

jaar voor een frisse start. Met 
hernieuwde energie de dingen 
oppakken waar ik al mee bezig 
was. 

Nu het februari is en ik daar op 
terugkijk moet ik zeggen dat ik 
alle dingen waar ik mee bezig 
was grotendeels in de wacht heb 
gezet. Op twee januari raasde 
storm Henk over ons heen en 
het bleef wekenlang nattig. Soms 
waterkoud, soms herfstig. Het 
was veelal donker weer, perfect 
om in de cocoonstand te gaan. 
Een spelletje doen, een film of 
serie kijken en binnen knusse 
lichtjes aan.

Inmiddels hebben we ook weer 
prachtige, koude, winterdagen 
gehad. Met zon en blauwe lucht. 
Zouden we nog naar echte kou 
en diep bevroren wateren gaan?  
Het leek er even op, een enkele 
waaghals is de krakende vijvers 
opgegaan.  Zelfs hier en daar 
een hond op het ijs. Ik zou het 
persoonlijk afraden een hond 
daar aan te laten wennen. Zij 
kennen het verschil niet tussen ijs 
dat hard genoeg is om op te staan 
en ijs dat zwak is... Bovendien 
is het niet goed voor het gestel 
van een hond als de poten te 
ver uit elkaar glijden.  Vorig jaar 
heb ik er een in een wak terecht 
zien komen. Samen met de baas 
heb ik de hond heel hard staan 
aanmoedigen om eruit te komen. 

Het was gelukkig  een heel sterk 
beest en het ijs dik genoeg om 
hem te kunnen houden, maar het 
was op het nippertje..

Ik ben benieuwd of de nieuwe 
generatie ooit een Elfstedentocht 
mee gaat maken. Ik denk dat 
ze vooral zullen opgroeien met 
flinke stormen.

De Bonte specht is alweer lustig 
aan het hameren. Heerlijk dat 
geluid. Kondigt dat al een beetje 
de lente aan?  Op mooie, heldere 
dagen voelt dat wel zo, maar we 
zijn er nog niet. Er kan nog van 
alles gebeuren.

Voor wie de te warme dagen zo 
vroeg in het jaar niet zo handig 
zijn, is voor de egel. Als die zich 
vergist en instinctief denkt dat de 
lente al is gekomen kan hij wakker 
worden uit zijn winterslaap. 
Het is maar de vraag of er dan 
al voldoende kleine beestjes zijn 
voor hem om te eten. Onlangs 
had een buurvrouw een hele 
kleine egel gevonden. Duidelijk 
onder het gewicht om wakker de 
winter door te komen. Ze heeft 
de dierenambulance gebeld, 
die zorgen ervoor dat gevonden 
egels in deze periode naar een 
egelopvang in Friesland gaan. 
Heb je hart voor deze leuke, 
prikkelige beestjes dan is dat een 
goede manier om ze te helpen.

RECTIFICATIE

Sjouke Noordenbos
Hij is inmiddels al vijftien jaar 
vrijwilliger bij FC Groningen. 
Daarvoor deed hij hetzelfde 
werk bij de stadsmarathon 
in Groningen, maar toen in 
2009 dit evenement ter ziele 
ging kreeg Sjouke Noordenbos 
weer wat meer vrije tijd. Dat 
duurde niet lang, want een oud-
collega, die inmiddels bij FC 
Groningen werkte, benaderde 
hem voor een vrijwilligersbaan 
als steward. Hoewel Sjouke 
weinig affiniteit met voetbal had, 
vond hij de uitdaging interessant 
genoeg. In zijn werk binnen het 
gevangeniswezen was hij altijd al 
gefascineerd door de organisatie 
van een bedrijf en daarom wilde 
hij graag eens een kijkje nemen 
achter de schermen van een 
modern voetbalbedrijf. Hij werd 
in de club opgenomen en vanaf 
het eerste moment voelde het als 
een warm bad.

Supervisor
Sjouke is inmiddels 63 jaar en 
is nog altijd niet uitgekeken bij 
FC Groningen. Nadat hij enkele 
jaren had gewerkt als steward 
tijdens de thuiswedstrijden, werd 
hem gevraagd of hij supervisor 
van de stewards wilde worden. 
Dat leek Sjouke wel wat, want 
hij zag mogelijkheden om de 
organisatie met hulp van Wim 
de Vries en Mathias Mulder 
te professionaliseren. Sjouke 
werd verantwoordelijk voor het 
welbevinden van alle stewards 
tijdens de wedstrijden, hij ging 
de planningen maken en leidde 
de vrijwilligerscursussen.

Vrijwilligerscursussen
Zoals dat bij alle grote clubs 
in Nederland gebeurt, moeten 
ook de vrijwilligers die bij FC 
Groningen aan de slag gaan een 
aantal korte cursussen volgen. Er 
worden acht modules gegeven, 
onder meer over stadionkennis,
gastvrijheid en klantvriendelijk-
heid, brandveiligheid, hulp bij 
noodgevallen en, voor stewards 
één van de belangrijkste, ge-
dragskennis.  Vooral wat deze 
laatste module betreft kan Sjouke 
zijn expertise ruimschoots inzet-
ten. “Hoe herken je probleem-
gedrag, hoe signaleer je, hoe 
ga je om met emotie. Sport en 
zeker voetbal kent veel emotie 
wat zich uit in gejuich, schelden, 
aanmoediging en ergernis. Hoe 
ga je daar als vrijwilliger mee om. 
Daar oefenen we mee tijdens de 
cursus.” 

Professionalisering
De belangrijkste doelstelling 
die Sjouke voor ogen heeft is 
dat alle mensen die naar het 
stadion komen een gezellige 
middag hebben en zich welkom 
en veilig voelen. Daar moet wat 
Sjouke betreft de focus liggen en 
niet op het hele kleine groepje 
relschoppers. “Daar hebben we 
de organisatie de afgelopen jaren 
op afgesteld. Waar eerder de 
beveiligers stonden, staan nu 
vaste vrijwilligers. Mensen die de 
supporters kennen en weten hoe 
ze het contact met hen moeten 
aangaan en onderhouden. Maar 
ook voor de supporter is een 
vertrouwd gezicht belangrijk. 
In die ontwikkeling wil ik graag 
investeren. De club heeft 400 

vrijwilligers en daar zitten men-
sen tussen met heel verschillende 
capaciteiten en die wil ik graag 
zoveel mogelijk op de juiste plek 
inzetten.” 

Humor hoort erbij
Ondertussen geniet Sjouke van 
de dynamiek en de sfeer in het 
stadion. En een geintje zo nu 
en dan hoort er bij. Zijn  leiding-
gevende is ook een fanatieke 
supporter van FC Groningen en 
heeft een vaste plek. “Nog niet 
zo lang geleden vertelde hij mij 
dat hij niet snapte, dat hij elke 
keer als hij in het stadion kwam 
gefouilleerd werd. Wat hij niet 
wist was dat ik, zodra ik hem 
zag aankomen, de dienstdoende 
steward opdracht gaf hem 
te fouilleren. Totdat hij mijn 
bemoeienis in de gaten kreeg en 
hij mij op het werk uitnodigde 
voor een functioneringsgesprek! 

Die dynamiek in het stadion: daar geniet ik van!    
Ingezonden door Link050

Dit is toch humor! Ik kan 
ervan genieten.” FC Groningen 
kan altijd mensen gebruiken: 
kaartverkopers, gastheren en 
gastvrouwen, stewards. Kijk op 
link050.nl

Tekst en beeld: Jan de Koning

In april 2023 publiceerde de Wijkkrant 
Oosterpark het artikel ‘De Wolf en zijn 
Rijdende Winkel’.

De redactie is door familie De Wolf 
gewezen op meerdere onjuistheden in 
het artikel. Het gaat hierbij om foutieve 
jaartallen, locaties en openingstijden 
(om onjuiste religieuze redenen).

De redactie betreurt dat het artikel in 
deze vorm is gepubliceerd. Het artikel 
is in overleg met de familie offline 
gehaald. 

De redactie gaat in de toekomst 
strenger toezien op de kwaliteit van 
ingezonden stukken met historische 
context.
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Bewonersorganisatie Oosterpark
• Wij zijn bewoners van de wijk, die zich inzetten voor de wijk
• Ons doel is informatie, inspraak en draagvlak voor de bewoners
• Waar nodig en waar wij kunnen bieden we ondersteuning
• Een actie, probleem of feestje; laat het ons weten
• Jij kan ook ons helpen, stuur een mailtje of kom langs!

VOLG DE BO
 https://oosterparkgroningen.nl/
 OosterparkGroningen
 OPWGroningen
SCHRIJF EEN E-MAIL
 bestuurbo@hotmail.com

SCAN DE QR-CODE VOOR ONZE SITE

Organiseer je eigen straatfeestje en wij helpen mee
Wij vinden het belangrijk dat mensen die 
in dezelfde straat of buurtje wonen elkaar 
kennen. Daarom sponsoren wij vanaf dit 
jaar straat- en buurtbijeenkomsten/
feesten. Als er zo'n buurtbijeenkomst/
feest, bijv een buurtkoffie, bbq of 
spelmiddag wordt georganiseerd kan er 
bij ons een subsidie van 100 euro worden 
aangevraagd. 

Verder kunnen wij spullen uitlenen. O.a.: 
twee partytenten, bierbankjes, twee 
butagas kookpitten met gas, twee 
terrasverwarmers en twee olievaten voor 
een vuurtje.

Er zitten natuurlijk wel wat voorwaarden 
aan. Iedereen in het buurtje of (deel) van 
de straat moet worden uitgenodigd, jullie 
moeten zelf de geleende spullen komen 
ophalen en terugbrengen, we krijgen de 
spullen heel terug en we hebben vooraf 
overleg over de details van de 
buurtbijeenkomst.
Met onze 100 euro en de spullen is de 
basis voor een leuk straat/buurt feestje 
gelegd. De rest is aan jullie!

De plannen voor de aanpak van het 
Goudenregenplein zijn klaar. In het 
najaar gaat het plein op de schop. Er 
komen natuurlijke speelelementen voor 
de kinderen, nieuwe paden door het gras, 
de bloementuin wordt aangepakt.
Sommige bewoners hadden liever gewild 
dat een deel van het Goudenregenplein 
een parkeerplaats zou worden maar dat 
zag de Gemeente absoluut niet zitten. 
Wel komt er op de hoek van de 
Anemoonstraat en het Goudenregenplein 

een pad door het grasveld zodat 
bewoners sneller naar de 
insteekparkeerhavens op de Klaprooslaan 
kunnen komen. 

Bewoners van het plein en de 
omringende straten zijn tweemaal deur 
aan deur gevraagd wat ze met het plein 
zouden willen en zijn uitgenodigd om 
naar de gymzaal bij het plein te komen 
om hun reacties op het plan te geven.

De afgelopen weken hebben we een 
aantal gesprekken gevoerd met 
muzikanten die meer muziek in de wijk 
willen brengen. Ook bij Wijk de Wereld 
vliegen de muzieknoten je om de oren. 
Daarom zijn we met verschillende 
organisaties in de wijk in gesprek of we 
deze zomer een aantal optredens kunnen 

verzorgen. Er is nog niets zeker, er moet 
nog een heleboel geregeld en 
georganiseerd worden  en de centjes zijn 
ook nog niet helemaal rond. Maar als je 
deze zomer in de wijk bent en je hebt zin 
in iets anders? Volg ons dan op facebook 
voor de laatste berichten of kijk op 
mijnoosterparkwijk.nl

Zet maar alvast in je agenda: op 24, 25 
en 26 maart 2023 is er opnieuw een 
Lentefestival in de wijk. De 
voorbereidingen zijn al weer begonnen. 
Pannenkoekenbakkers, draaimolen-
specialisten, creatieve geesten, 
electronicaspecialisten en ervaren 
knutselaars kunnen zich vanaf nu 
aanmelden om een paar middagen te 

komen helpen met de voorbereidingen of 
zich inzetten tijdens het festival. We 
hebben weer een paar wilde plannen om 
het festival nog leuker voor iedereen te 
maken maar om dat voor elkaar te 
krijgen hebben we nog wel wat extra 
handjes nodig. Stuur een mailtje naar 
festivaloosterparkwijk@hotmail.com

Lentefestival gaat door!

Al weer bijna twee jaar geleden stond er 
in de Gezinsbode een foto van het plan 
van Wonan en Lefier om op het terrein 
van de bloedbank een grote flat neer te 
zetten. De omwonenden schrokken zich 
een hoedje. Enkele actieve bewoners 
hebben toen een vereniging opgezet waar 
bijna alle bewoners van de Damsterbuurt 
lid van zijn geworden. Met onze 
financiële en praktische steun zijn ze de 
strijd met de ontwikkelaar aangegaan.
Er is een strategie uitgestippeld en de 
bewoners hebben zelf een tegenvoorstel 
voor de bouw van huizen op het 
Certeterrein gemaakt.
Een paar weken geleden kregen we 

bericht dat Wonan zich heeft 
teruggetrokken. Dat wil niet zeggen dat 
de strijd gestreden is. Een groot 
bouwbedrijf bleek de financier van het 
project te zijn en we gaan nu samen met 
de bewoners met hen om de tafel. Ons 
doel is duidelijk: we willen dat het plan 
van de bewoners de basis wordt van het 
definitieve ontwerp, meer ruimte voor 
sociale en middenhuur en betaalbare 
koopwoningen. En dankzij de inzet van 
de bewoners van de Damsterbuurt is er 
een reële kans dat we dit samen voor 
elkaar gaan krijgen.

llustratie: Frans le Roux

Verzet van bewoners tegen plannen Gemeente heeft 
echt wel effect!

Goudenregenplein in najaar op de schop

Meer muziek in de wijk?
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Zet maar alvast in je agenda: op 24, 25 
en 26 maart 2023 is er opnieuw een 
Lentefestival in de wijk. De 
voorbereidingen zijn al weer begonnen. 
Pannenkoekenbakkers, draaimolen-
specialisten, creatieve geesten, 
electronicaspecialisten en ervaren 
knutselaars kunnen zich vanaf nu 
aanmelden om een paar middagen te 

komen helpen met de voorbereidingen of 
zich inzetten tijdens het festival. We 
hebben weer een paar wilde plannen om 
het festival nog leuker voor iedereen te 
maken maar om dat voor elkaar te 
krijgen hebben we nog wel wat extra 
handjes nodig. Stuur een mailtje naar 
festivaloosterparkwijk@hotmail.com

Lentefestival gaat door!

Al weer bijna twee jaar geleden stond er 
in de Gezinsbode een foto van het plan 
van Wonan en Lefier om op het terrein 
van de bloedbank een grote flat neer te 
zetten. De omwonenden schrokken zich 
een hoedje. Enkele actieve bewoners 
hebben toen een vereniging opgezet waar 
bijna alle bewoners van de Damsterbuurt 
lid van zijn geworden. Met onze 
financiële en praktische steun zijn ze de 
strijd met de ontwikkelaar aangegaan.
Er is een strategie uitgestippeld en de 
bewoners hebben zelf een tegenvoorstel 
voor de bouw van huizen op het 
Certeterrein gemaakt.
Een paar weken geleden kregen we 

bericht dat Wonan zich heeft 
teruggetrokken. Dat wil niet zeggen dat 
de strijd gestreden is. Een groot 
bouwbedrijf bleek de financier van het 
project te zijn en we gaan nu samen met 
de bewoners met hen om de tafel. Ons 
doel is duidelijk: we willen dat het plan 
van de bewoners de basis wordt van het 
definitieve ontwerp, meer ruimte voor 
sociale en middenhuur en betaalbare 
koopwoningen. En dankzij de inzet van 
de bewoners van de Damsterbuurt is er 
een reële kans dat we dit samen voor 
elkaar gaan krijgen.

llustratie: Frans le Roux

Verzet van bewoners tegen plannen Gemeente heeft 
echt wel effect!

Goudenregenplein in najaar op de schop

Meer muziek in de wijk?

Nieuwe voorzitter
Na een zeven jaar actief te zijn 
geweest voor de BO, waarvan 
de laatste jaren als voorzitter, is 
Marijke Nieborg per 1 januari 
gestopt als bestuurslid. 

Marijke heeft zich jarenlang met 
hart en ziel ingezet voor de wijk 
en daar zijn we haar heel dank-
baar voor. Gelukkig blijft ze als 
steunlid betrokken bij de bewoners-
organisatie. Bovendien heeft ze 
nu meer tijd om zich voor andere 
belangen in te zetten, zowel 
binnen als buiten de wijk. Wij 
wensen haar heel veel succes met 

alles wat op haar pad komt! Dank 
Marijke! 

Onze nieuwe voorzitter is Joost 
van Buren. Joost was al actief in 
het bestuur en neemt dus de nodige 
ervaring mee. Succes Joost!

Als lid van de Bewonersorganisatie 
Oosterparkwijk zorg je ervoor dat 
bewoners zoveel mogelijk worden 
betrokken met beslissingen die 
de wijk aangaan en ondersteun 
je allerlei bewonersinitiatieven. 
Interesse? Stuur ons een mailtje: 
bestuurbo@hotmail.com.

Lentefestival
Achter de schermen wordt er 
druk gewerkt aan het komende 
Lentefestival, dat gehouden zal 
worden van 22 t/m 24 maart. Zo 
worden de huisjes aangepakt en 
wordt de elektronica helemaal 
nagekeken. Ook is de kostuum-
groep bezig met het verstellen 
van kleren en het ontwerpen van 
nieuwe. Even wat steekwoorden 
die verder in de vergaderingen 
aan de orde komen: escaperoom, 
waarzegger, vrijwilligers, Kop-van-
Jut, draaimolen, pannenkoeken, 
muziek, schmink en gezelligheid. 
De locatie is vertrouwd: het JOP-
terrein aan de Klaprooslaan. 

De programmering is bijna rond, 
maar we onthullen graag een 
kleine greep uit het aanbod. Clown 
Okidoki komt spelen, van vrijdag 
tot en met zondag (14:00 –17:00). 
Hij kan jongleren met kegels, 
goochelen met ballen en figuren 
draaien met ballonnen – mits hij 
de boel niet laat vallen uiteraard. 
Topgoochelaar Tim Horsting komt 
zondagmiddag voor een show vol 
spanning en magie.

Wil je het laatste nieuws niet 
missen? Kijk dan geregeld op 
de website van het Lentefestival 
(www.lentefestivaloosterparkwijk.
nl) en/of op Facebook of Instagram. 
Wil je vrijwilliger worden? Meld 
je dan aan via de website van het 
Lentefestival. Welkom!

Stichting Welmobiel verzorgt 
betaalbare taxiritjes in de wijk 
en eventueel door de stad – 
bijvoorbeeld als je naar de tandarts 
of fysiotherapeut moet en daar 
niet zomaar kunt komen. Nieuw 
initiatief is de museumshuttle. Met 
een speciale shuttlebus (voor maxi-
maal zeven personen) worden wijk-
bewoners twee keer naar het 
Groninger Museum gebracht. De 
eerste keer krijgt de groep een 
rondleiding door het museum, 
de tweede keer is er een kunst-
workshop in het atelier. Lijkt het 

je mooi om samen met anderen 
kunst te bekijken, nieuwe mensen 
te ontmoeten of heb je gewoon zin 
in een paar gezellige middagen? 
Kijk dan voor meer informatie 
op www.groningermuseum.nl/
museumshuttle.

Oosterparkheem
Na het tekenen van de intentie-
verklaring is het zaak de goede 
intenties waar te maken. Tot aan 
de zomer wordt er elke zes weken 
een overleg tussen de deelnemende 
partijen georganiseerd (naast de 
BO zijn dat Woonzorg Nederland, 
TSN, Gemeente Groningen en 
wijkrestaurant De Merel), waar 
we natuurlijk bij aanschuiven. 

Doelen bereiken, daar gaat het 
om. Het gaat dus niet om mooie 
woorden, maar praktische daden. 
Heldere lijnen, duidelijke taal. Zo 
wordt de intentieverklaring een 
samenwerkingsovereenkomst, waar 
de hele wijk baat bij heeft. 
Overigens zal de verbouwing rond 
1 april klaar zijn, wat al een hele 
stap voorwaarts is! 

Museum Shuttlebus

Bewonersorganisatie Oosterpark
• Wij zijn bewoners van de wijk, die zich inzetten voor de wijk
• Ons doel is informatie, inspraak en draagvlak voor de bewoners
• Waar nodig en waar wij kunnen bieden we ondersteuning
• Een actie, probleem of feestje; laat het ons weten
• Jij kan ook ons helpen, stuur een mailtje of kom langs!

VOLG DE BO
 https://oosterparkgroningen.nl/
 OosterparkGroningen
 OPWGroningen
SCHRIJF EEN E-MAIL
 bestuurbo@hotmail.com

SCAN DE QR-CODE VOOR ONZE SITE

Organiseer je eigen straatfeestje en wij helpen mee
Wij vinden het belangrijk dat mensen die 
in dezelfde straat of buurtje wonen elkaar 
kennen. Daarom sponsoren wij vanaf dit 
jaar straat- en buurtbijeenkomsten/
feesten. Als er zo'n buurtbijeenkomst/
feest, bijv een buurtkoffie, bbq of 
spelmiddag wordt georganiseerd kan er 
bij ons een subsidie van 100 euro worden 
aangevraagd. 

Verder kunnen wij spullen uitlenen. O.a.: 
twee partytenten, bierbankjes, twee 
butagas kookpitten met gas, twee 
terrasverwarmers en twee olievaten voor 
een vuurtje.

Er zitten natuurlijk wel wat voorwaarden 
aan. Iedereen in het buurtje of (deel) van 
de straat moet worden uitgenodigd, jullie 
moeten zelf de geleende spullen komen 
ophalen en terugbrengen, we krijgen de 
spullen heel terug en we hebben vooraf 
overleg over de details van de 
buurtbijeenkomst.
Met onze 100 euro en de spullen is de 
basis voor een leuk straat/buurt feestje 
gelegd. De rest is aan jullie!

De plannen voor de aanpak van het 
Goudenregenplein zijn klaar. In het 
najaar gaat het plein op de schop. Er 
komen natuurlijke speelelementen voor 
de kinderen, nieuwe paden door het gras, 
de bloementuin wordt aangepakt.
Sommige bewoners hadden liever gewild 
dat een deel van het Goudenregenplein 
een parkeerplaats zou worden maar dat 
zag de Gemeente absoluut niet zitten. 
Wel komt er op de hoek van de 
Anemoonstraat en het Goudenregenplein 

een pad door het grasveld zodat 
bewoners sneller naar de 
insteekparkeerhavens op de Klaprooslaan 
kunnen komen. 

Bewoners van het plein en de 
omringende straten zijn tweemaal deur 
aan deur gevraagd wat ze met het plein 
zouden willen en zijn uitgenodigd om 
naar de gymzaal bij het plein te komen 
om hun reacties op het plan te geven.

De afgelopen weken hebben we een 
aantal gesprekken gevoerd met 
muzikanten die meer muziek in de wijk 
willen brengen. Ook bij Wijk de Wereld 
vliegen de muzieknoten je om de oren. 
Daarom zijn we met verschillende 
organisaties in de wijk in gesprek of we 
deze zomer een aantal optredens kunnen 

verzorgen. Er is nog niets zeker, er moet 
nog een heleboel geregeld en 
georganiseerd worden  en de centjes zijn 
ook nog niet helemaal rond. Maar als je 
deze zomer in de wijk bent en je hebt zin 
in iets anders? Volg ons dan op facebook 
voor de laatste berichten of kijk op 
mijnoosterparkwijk.nl

Zet maar alvast in je agenda: op 24, 25 
en 26 maart 2023 is er opnieuw een 
Lentefestival in de wijk. De 
voorbereidingen zijn al weer begonnen. 
Pannenkoekenbakkers, draaimolen-
specialisten, creatieve geesten, 
electronicaspecialisten en ervaren 
knutselaars kunnen zich vanaf nu 
aanmelden om een paar middagen te 

komen helpen met de voorbereidingen of 
zich inzetten tijdens het festival. We 
hebben weer een paar wilde plannen om 
het festival nog leuker voor iedereen te 
maken maar om dat voor elkaar te 
krijgen hebben we nog wel wat extra 
handjes nodig. Stuur een mailtje naar 
festivaloosterparkwijk@hotmail.com

Lentefestival gaat door!

Al weer bijna twee jaar geleden stond er 
in de Gezinsbode een foto van het plan 
van Wonan en Lefier om op het terrein 
van de bloedbank een grote flat neer te 
zetten. De omwonenden schrokken zich 
een hoedje. Enkele actieve bewoners 
hebben toen een vereniging opgezet waar 
bijna alle bewoners van de Damsterbuurt 
lid van zijn geworden. Met onze 
financiële en praktische steun zijn ze de 
strijd met de ontwikkelaar aangegaan.
Er is een strategie uitgestippeld en de 
bewoners hebben zelf een tegenvoorstel 
voor de bouw van huizen op het 
Certeterrein gemaakt.
Een paar weken geleden kregen we 

bericht dat Wonan zich heeft 
teruggetrokken. Dat wil niet zeggen dat 
de strijd gestreden is. Een groot 
bouwbedrijf bleek de financier van het 
project te zijn en we gaan nu samen met 
de bewoners met hen om de tafel. Ons 
doel is duidelijk: we willen dat het plan 
van de bewoners de basis wordt van het 
definitieve ontwerp, meer ruimte voor 
sociale en middenhuur en betaalbare 
koopwoningen. En dankzij de inzet van 
de bewoners van de Damsterbuurt is er 
een reële kans dat we dit samen voor 
elkaar gaan krijgen.

llustratie: Frans le Roux

Verzet van bewoners tegen plannen Gemeente heeft 
echt wel effect!

Goudenregenplein in najaar op de schop

Meer muziek in de wijk?
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Repair Café Oosterparkwijk

Is uw stofzuiger kapot of doet 
uw DVD-speler het niet meer? 
Geeft een lamp plotseling geen 
licht meer of zit er een naad 
los in uw favoriete broek of 
jurk? Is de kat in de gordijnen 
gaan hangen en prijkt er nu 
een gat in? Wellicht biedt het 
Repair Café dan uitkomst. 
Iedere laatste zaterdag van 
de maand, tussen 13.00 
uur en 16.00 uur, komen 
ongeveer twintig vrijwilligers 
bijeen in de grote zaal van 
wijkcentrum ‘bij Van Houten’ 
aan de Oliemuldersweg, om 

herstelwerkzaamheden te ver-
richten aan wat mensen uit de 
buurt zoal inbrengen. Iedere 
medewerker heeft zijn eigen 
specialiteit. Behalve dat wijk-
bewoners hiermee geholpen 
worden, voorkomt het Repair 
Café onnodige verspilling. 
Vaak worden spullen die op 
zich nog bruikbaar zijn, door 
ons te snel afgedankt.  

“We garanderen niet dat we 
alles kunnen maken”, vertelt 
een medewerker die even niets 
te doen heeft. “Soms lukt het 
niet. En het komt nogal eens 
voor dat iemand eerst in de 

winkel een bepaald onderdeel 
moet ophalen dat vervangen 
moet worden. En het gaat om 
kleine herstelwerkzaamheden. 
We zetten dus niet een hele 
trouwjurk in elkaar. Maar 
een scheur herstellen, is geen 
probleem.”

Lub Snijder, opbouwwerker bij 
het WIJ-team in de Ooster-
parkwijk, coördineert met 
wijkbewoners de werkzaam-
heden. Hij legt uit dat het 
Repair Café in onze wijk 
afwijkt van vergelijkbare cafés 
elders. “Het gaat hier niet 
formeel aan toe. Zo worden de 

gegevens van de mensen die 
iets inbrengen niet genoteerd. 
En het sociale aspect is heel 
belangrijk. Het gaat ons er in 
de eerste plaats om verbinding 
te leggen tussen mensen, om 
contact tot stand te brengen. 
Dat er ondertussen ook spullen 
worden gerepareerd, is mooi 
meegenomen. En we leggen 
bij het herstelwerk uit wat 
we doen en hoe we het doen. 
Zodat de eigenaar het een 
volgende keer eventueel zelf 
kan oplossen. Of het nu lukt of 
niet – het is de bedoeling dat 
iemand met een goed gevoel de 
deur uit gaat.”

Een andere medewerker haalt 
ondertussen een stofzuiger 
uit elkaar en gaat op zoek 
naar het mankement. De 
eigenares kijkt toe hoe hij 
sleutelt in het inwendige van 
het apparaat. “Ik heb de pech 

dat de garantie net verlopen 
was toen de stofzuiger kapot 
ging,” legt ze uit. “Ik zou aan de 
leverancier vervoerkosten en 
inbrengkosten moeten betalen, 
nog voor er ook maar iets is 
gedaan. Dat loopt al snel in 
de papieren. Het Repair Café 
is voor mij een uitkomst.” De 
medewerker lijkt inmiddels het 
euvel te hebben gevonden. Hij 
gaat ermee aan de slag. 

Ter nagedachtenis van Gerrit Knollema 

Hierbij delen wij jullie mede 
dat op 18 januari 2024 op 
80-jarige leeftijd plotseling 
van ons is heen gegaan Gerrit 
Knollema.

De sigarenboer van het 
Oosterpark waar hij 50 jaar 
heeft gezeten. Hij heeft dat met 
heel veel plezier gedaan. Het 
werken was zijn hobby.

De winkel was zijn leven waar 
hij maar moeilijk afstand van 
kon nemen. Altijd bleef hij 

kijken of alles goed ging. Het 
sociale gebeuren was zo mooi, 
het contact en de gesprekken 
met klanten. Iedereen was er 
voor elkaar. In de winkel werd 
alles gedeeld. We wisten alles 
van elkaar, zelfs de pincode van 
sommige klanten. 

Hij was de langst zittende 
winkelier aan het Wielewaal-
plein. Het afscheid van de 
winkel was een erg moeilijke 
periode voor hem. 

Wij denken met zijn allen terug 
aan een hele fijne tijd in het 
Oosterpark. 

Via deze weg willen wij 
nogmaals iedereen bedanken 
voor de supermooie tijd die 
wij hebben gehad in het 
Oosterpark.

Groetjes aan iedereen,
Aly, Jan & Peter Knollema 

Ontdek… bij Van Houten: 
open dag in het wijkcentrum

Zet het alvast in de agenda! 
Op zaterdag 6 juli organiseert 
wijkcentrum bij Van Houten 
van 12.00-16.00 uur een 
hartstikke leuke open dag: 
Ontdek…bij Van Houten!

Sinds we open zijn gegaan, 
gebeurt er van alles voor de 
wijk in de mooie panden aan de 
Oliemuldersweg. Activiteiten 
zoals yoga, dans, spellen-
avonden, knutselen, koffie-
ochtenden en nog veel meer. 
Maar dat is nog lang niet bij 
iedereen bekend. Daarom 
presenteren organisaties en 
bewoners die iets in bij Van 
Houten doen zichzelf aan de 
wijk; en hoe... Je kunt gaan 

doen, beleven en ontdekken op 
deze speciale en gezellige dag.

We zijn ook op zoek naar 
nieuwe activiteiten en initia-
tieven. Want samen maken we 
bij Van Houten! Dus: heb je een 
idee of een activiteit die je wilt 
uitvoeren en zoek je daarvoor 
een goede plek? Meld je dan 
aan, dan kunnen we met elkaar 
kijken wat er mogelijk is. En 
misschien kun je jouw activiteit 
ook al presenteren tijdens 
Ontdek…bij Van Houten!

We horen graag van je via 
welkom@bijvanhouten.nl

Tot ziens op onze ontdek-, 
beleef- en doedag! We kijken 
naar je uit!

Door Erik Weersing Iedere laatste zaterdag van de 
maand, tussen 13.00 uur en 
16.00 uur, zijn medewerkers 
van  het Repair Café aanwezig 
in wijkcentrum ‘bij Van Houten’ 
aan de Oliemuldersweg. 
Contactpersoon: Lub Snijder.  
lub.snijder@wij.groningen.nl 
Tel.:  06-55465099. Algemene 
informatie is te vinden op www.
mijnoosterparkwijk.nl  

Ingezonden bericht

Foto: Derk Bosscher / RTV Noord
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Hilde Wolters
bereikt met minimale middelen 
een maximaal resultaat

Aan het eind van de ten-
toonstelling – of aan het begin, 
wanneer je van de andere kant 
komt – heeft Hilde Wolters 
een collage opgehangen die 
een goede indruk geeft van 
haar werk en van haar manier 
van werken. De collage toont 
een reeks kleine miniatuurtjes, 
ongelofelijk precies geschilderd, 
met onderwerpen die regelmatig 
in haar oeuvre opduiken: een 
innig tevreden spinnende poes, 
behaaglijk tegen een kleurrijk 
tapijt aangekropen. Een witte 
keeshond ineengerold in een 
mandje onder een wat haveloos 
blauw tafeltje. Een briesende 
Pegasus, het gevleugelde paard 
uit de Griekse mythologie. 
Een dikbuikig blauw flesje, 
met een sierlijke, dunne hals. 
Een verdord bruin blaadje aan 
een takje, waaraan ook enkele 
grauwe bolletjes kleven. Twee 
losse wijnfleskurken waarover 
een langpootmug loopt. Kleine 
kunstwerkjes, zo groot als een 
mensenhand, waarop je niet 
uitgekeken raakt.

Hilde (geboren in 1955) aqua-
relleert, dat wil zeggen: ze 
schildert met waterverf. Met 
deze techniek maakt ze het 
zichzelf niet gemakkelijk. Want 
waar aquarellen gewoonlijk ge-
kenmerkt worden door grote, 
waterige kleurvlakken, met 
tinten die regelmatig in elkaar 
overvloeien, werkt Hilde juist 
heel gedetailleerd, met dunne, 
tamelijk droge verfstreken. Dit 
vereist een grote precisie. Het 
resultaat is er naar. Bij haar 
poezen zijn bij wijze van spreken 

de afzonderlijke snorharen te 
tellen. En in tegenstelling tot 
schilderijen in olieverf of acryl-
verf kunnen bij aquarellen 
fouten niet worden hersteld. 
Het moet in één keer goed zijn.

Hilde staat bekend als een 
dierenschilder. Inderdaad heeft 
ze in haar carrière vele honden, 
poezen, paarden, vlinders en 
vogels geschilderd – veelal in 
opdracht. Ook hierbij heeft ze 
het zichzelf niet gemakkelijk 
gemaakt. Dieren poseren niet. 
Dieren wachten niet af tot je 
klaar bent. Ze zijn bewegelijk. De 
schilder moet goed opletten en 
het juiste moment vastleggen. 
Maar ook zijn dieren heel eerlijk 
en natuurlijk, wat haar bijzonder 
aanspreekt. Overigens slaat ze 
in veel gevallen haar schetsen 
hoger aan dan de uiteindelijke 
aquarel. 

Op de tentoonstelling hangen 
veel voorbeelden van de dieren 
die Hilde in de loop der jaren 
heeft vastgelegd. Maar door 
haar te karakteriseren als 
dierenschilder, zou je haar toch 
tekort doen. Ze heeft in haar 
carrière ook veel stillevens en 
landschappen geschilderd. En 
ook hiervan zijn op de ten-
toonstelling verschillende voor-
beelden te zien. Zo hangt er een 
stilleven dat voor mij een waar 
hoogtepunt is in Hilde’s oeuvre 
(voor zover ik het ken). Een 
zwart potje waaruit een paar 
zwarte hanenveren steken – heel 
sober, zonder enige opsmuk, 
ogenschijnlijk eenvoudig. Een 
voorstelling tot zijn essentie 

teruggebracht. En andermaal 
heeft Hilde het zichzelf niet 
gemakkelijk gemaakt. Het is 
namelijk heel moeilijk om in 
zwarte verf nuance aan te 
brengen.

Hilde Wolters zoekt steeds 
de uitdaging, kiest niet de 
gemakkelijkste weg en herhaalt 
zichzelf nooit. Met minimale 
middelen weet ze een maximaal 
resultaat te bereiken.  

Nieuws van de Leeskamer bij Van Houten

Januari is alweer voorbij en 
er worden in het nieuwe jaar 
alweer allerlei manifestaties 
gehouden.

Zo hebben we de Nationale 
Voorleesdagen gehad. Wij, 
van de Leeskamer, hebben ook 
meegedaan. Op zaterdag 27 
januari heb ik voorgelezen uit 
een prentenboek dat op veel 
lagere scholen is gebruikt. Het 
heet “Help! Een verrassing!” 
en werd door de kindertjes 
die kwamen luisteren erg 
gewaardeerd. Een grappig boek 
met nog grappiger tekeningen 
en heel herkenbaar.

Zo hebben we ook in onze 
speciale “aandachtskast” ruimte 
gegeven aan poëziebundels: 
het is namelijk de Nationale 
Week van de Poëzie, die in heel 
Nederland op diverse plaatsen 
wordt gehouden. Dichters uit 
buiten- en binnenland krijgen 
in onze kast extra aandacht en 
hun bundels staan prominent 
uitgestald. De Week is begin 
februari voorbij, maar we 
laten de boeken nog een tijd 
langer staan om iedereen de 
gelegenheid te geven kennis te 

maken met dichters, bekend en 
onbekend; wat ouder werk en 
ook recent verschenen titels.

Bij poëzie heb je tijd nodig om 
de teksten tot je te nemen en dat 
is soms even wennen.Maar het 
loont uiteindelijk de moeite.

U bent van harte welkom om 
gebruik te maken van onze 
uitstalling.

In de toekomst gaan we vaker 
aan thematische  boekmanifes-

taties aandacht besteden. We 
houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Anneke van de Graaf.
Vrijwilliger van het Leeskamer-
team.

De Leeskamer Bij van Houten is 
open op:
maandag en donderdag van 
14.00 tot 16.00 uur
zaterdag van 11.00 tot 13.00 
uur.

Speurders opgelet!
Ooit heb ik dit schilderij gekregen. Naar mijn weten heeft het in 
het Treslinghuis gehangen. Nu hangt het in het Wijkcentrum ‘bij 
Van Houten’, bij de ingang van de Wijkbieb ‘De Leeskamer’. Vele 
wijkbewoners moeten dit schilderij in de loop der jaren gezien 
hebben. Wie kent het? Wie weet iets over de oorsprong? Zelf zie ik 
er een vroeg werk van Hendrik Willem Mesdag in, maar dat is vast 
te hoog gegrepen. Het zou wel heel bijzonder zijn daar Mesdag met 
de zus van Sam van Houten - de naamgever van het wijkcentrum - 
getrouwd was. Dan zou dit schilderij op een passende plek hangen! 
De persoon met de meest interessante reactie ontvangt een - 
mogelijk de eerste - Ooster-‘Parker’!

Jilles van den Doel / e-mail: info@omtog.nl

Door Erik Weersing

Tot half februari is in wijk-
centrum ‘bij Van Houten’ 
aan de Oliemuldersweg een 
tentoonstelling te zien met werk 
van drie kunstenaressen uit de 
wijk: Lilian Verschoor, Anouchka 
Beusekamp en Hilde Wolters. 
Van Hilde wordt niet het originele 
werk tentoongesteld, maar – heel 
goede – kopieën. 

Foto’s: Frans Geubel

Ingezonden bericht

Ingezonden bericht
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TOEN EN NU

SVO staat voor Speeltuin 
Vereniging Oosterpark. Opge-
richt en geopend in 1933 op 
de plek waar nu JOP zit, bij de 
Klaprooslaan. Het was al de 
derde speeltuin die geopend 
werd, na ‘Ons Belang’ (1922) 
en ‘F.E.O.’ (Fokkerstraat En 
Omgeving, 1932). 

Door ruzie, ledenverlies, geld-
gebrek en slechte communicatie 
verloor de Vereniging het terrein 
al in 1935. 

Pas in 1938 verwierf de 
speeltuinloze Vereniging een 
strook grond aan de Olie-
muldersweg, vlak naast de Groen 
van Prinstererschool, het latere 
Denksportcentrum Jannes van 
der Wal. Er kwamen een por-
tiersloge en een schuurtje voor 
het winterwerk, en 23 grote en 10 
kleine kettingschommels, 3 stel 
ringen, een zandbak van 14 x 2 
meter en 8 hobbelpaarden. (“Elk 
dezer draagt een kop, steeds weer 
van een andere diersoort, en is 
een ware attractie.”)

Toen het clubhuis te klein werd, 
viel het oog op een mooie plek 
tegenover de school, aan de 
Resedastraat. En op 24 oktober 
1958 vond de opening plaats. 
Veel speeltoestellen werden naar 
het nieuwe terrein overgeplaatst, 
terwijl de oude locatie ook nog 
een tijd in gebruik bleef.

In 2003 kreeg Architecten-
bureau Onix de opdracht om 
een uitbreiding te ontwerpen. 
Het bestaande speeltuingebouw 
werd uitgebreid met een han-
denarbeidlokaal en een kantoor 
voor de Thuiszorg. De natuurlijke 
omgeving en het gebogen beton-
nen dak van het bestaande 
gebouwtje zijn sturend geweest 
voor de nieuwbouw, die in 2006 
werd geopend. 

Het aangezicht bestond uit een 
stapel boomstammen. De functie 
van het bestaande gebouw bleef 
behouden en werd uitgebreid met 
de ruimte tussen de bestaande en 
de nieuwe houten schil. 

Afgelopen najaar werd het 
gebouw gesloopt, waarbij het 
originele gebouwtje weer even 
tevoorschijn kwam (zie foto van 
de achterkant), en de dag nadat 
ik de foto maakte ook gesloopt 
werd. 

SVO zit dus zonder speeltuin-
gebouw en huist nu in Wijk-
centrum bij Van Houten. Er 
zijn vergevorderde plannen 
voor een herinrichting van het 
buitenterrein van SVO en bij Van 
Houten in dit gedeelte van het 
Pioenpark, waarover later meer.

Swint
Johannes Swint was tien jaar 
lang de bevlogen voorzitter van 
SVO. Hij was ook werkzaam als 
verzekeringsagent. Als een van de 
CPN-leiders was hij in Groningen 
actief in het communistisch 
verzet. In februari 1941 was hij 
betrokken bij een oproep tot 
staking - de Februaristaking - 
in verband met de anti-Joodse 
maatregelen. Swint verstrekte 
geld en levensmiddelen aan 
onderduikers. Hij was tussen-
persoon bij het verstrekken 
van valse persoonsbewijzen en 
verspreidde het illegale blad 
Verzet, dat in 1943 na de April-

Meistakingen tweewekelijks uit-
kwam. Swint en zijn gezin 
woonden aan de Klaprooslaan 
51b. Als voorzitter van SVO 
genoot hij bekendheid in de 
wijk. “Hij was zeer gezien”, 
verklaarde zijn collega-verzets-
man Arie Emens in 1949. 
“Ieder die een beroep op hem 
deed of in moeilijkheden zat, 
kon op zijn hulp rekenen.”

In die tijd, heel veel meer dan 
tegenwoordig, speelden de speel-
tuinverenigingen een belangrijke 
sociale functie in de wijk en 
vormden ze de ruggengraat 
en het cement van de 
arbeidersgemeenschap die de 
Oosterparkwijk was. 

Maar de illegale activiteiten van 
Swint bleven niet onopgemerkt 
en wekten irritatie bij de 
bezetters en hun Nederlandse 
collaborateurs.

‘De oudejaarsnacht van 1943 
staat als met bloed aangetekend 
in de geschiedenis van de stad 
Groningen’, zo valt te lezen in 
‘Hoe Groningen streed: provin-
ciaal gedenkboek van het verzet 
1940-1945.’  Naar aanleiding van
de aanslag door het verzet op 
een fanatieke NSB’er arres-
teerde de Duitse bezetter als 
represaille tientallen Groningers. 
Zes mensen vonden in de 
oudejaarsnacht van 1943/44 de 
dood. Johannes Swint was een 
van deze mannen. Swint werd 
met drie kogels doodgeschoten 
op waarschijnlijk het Linnaeus-
plein en stierf ter plekke. Zijn 
lichaam werd in het geheim 
naar crematorium Westerveld 
gebracht, waar op 6 januari 
1944 de crematieplechtigheid 
plaatsvond. Johannes Swint’s 
vriend en stadsbeeldhouwer 
Willem Valk, die actief was in het 

kunstenaarsverzet, maakte in het 
geheim een plaquette op basis 
van het dodenmasker van Swint. 
Valk verstopte de plaquette in 
zijn tuin. Ook de sokkel werd 
nog tijdens de oorlog gemaakt. 
Secretaris en tuinbaas J. Vlonk 
van SVO onthulde het in de 
speeltuin aan de Oliemuldersweg 
geplaatste monument op 25 
augustus 1945. 

Deze onthulling zorgde later 
voor een historische vergissing! 
In vele publicaties wordt 
beschreven dat burgemeester 
Cort van der Linden deze 
onthulling verrichtte. Het staat 
zo ook op het in 2023 geplaatste 
informatiebord bij de plaquette 
op het Linnaeusplein. 

In het boek ‘Geschiedenis 
van de Speeltuin Vereniging 
Oosterpark - Van Klaprooslaan 
tot Resedastraat’ van Arie M. van 
Roon uit 2012 wordt deze fout 
glashelder uitgelegd. Bovendien 
is er een filmfragment van 
deze onthulling, ook in mijn 
computer, dat laat zien dat het 

Door Frans Geubel

Boven: Het gebouwtje tijdens de opening in oktober 1958.
Onder: Het gebouwtje tijdens de sloop in november 2023.

niet Cort van der Linden was, die 
verder wel aanwezig scheen te 
zijn als toeschouwer.

Beste lezer, de geschiedenis bevat 
heel veel van deze kleine ‘foutjes’. 
Iemand maakt een fout in een 
publicatie, en vervolgens nemen 
latere auteurs, die deze publicatie 
als bron gebruiken, de fout over.
Bij de verhuizing naar de 
Resedastraat in 1958 werd de 
plaquette met vier bouten aan 
de muur van het halletje in 
het nieuwe speeltuingebouw 
bevestigd. 

Jaren later maakte de jaarlijkse 
herdenking op 4 mei bij de 
plaquette ook deel uit van 
het officiële programma van 
Stichting 4 Mei Herdenking. 
Men stond dan opgepropt in 
het halletje en de gang, met de 
bloemstukken. Wijlen Ruud 
Weijdeveld, auteur van het  twee-

Het huidige monumentje op het Linnaeusplein.

delige standaardwerk ‘Het com-
munistische verzet in Groningen 
1940-1945’ (2014) nam het 
initiatief om de plaquette weer 
een openbare en zichtbare plek 
te geven en in 2020 keerde 
het terug naar de plek waar 
Johannes Swint vermoord werd: 
het Linnaeusplein.

Het monument is weliswaar 
specifiek gewijd aan Johannes 
Swint maar het staat ook voor 
alle communisten en com-
munistische verzetsstrijders die 
de bezetting van Nederland 
door de Duitse nazi’s en hun 
Nederlandse collaborateurs niet 
hebben overleefd.

(Zwartwit-foto uit ‘Geschiedenis 
van de Speeltuin Vereniging 
Oosterpark - Van Klaprooslaan 
tot Resedastraat’ van Arie M. 
van Roon, 2012, tevens bron 
voor de tekst.)

Zaterdag 23 maart gezellige bingoavond in 
Buurt- en Speeltuinvereniging F.E.O. aan de 

Gorechtkade 146/148.

Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.00 uur

Vol is vol!

€15,00 per boekje
Superronde €2,50

(2x €25,00 en volle kaart €100,00)
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Viskiosk Moi Eem! is open
Eindelijk was het zover! Viskiosk 
Moi Eem!, het zwarte gebouwtje 
vlak naast de Michi-Noeki, 
voor de Franciscuskerk aan de 
Zaagmuldersweg, heeft op 14 
februari haar deuren geopend. 

De kibbeling en de lekkerbekjes 
liggen in het vet en de vitrine is 
gevuld met andere lekkernijen.
Wim en Judith zijn hier blij mee 
en heten iedereen welkom.

Op vrijdag 1 maart om 
17.00 uur wordt de Vis- en 
Verskiosk officieel geopend 

door Wijkwethouder Carine 
Bloemhoff. Hierbij zal Wijkkoor 
Eusterpaark een passend lied 
ten gehore brengen.

Ooster Art Kunstmarkt

Beste kunstenaar,

Op 1-6-24 vindt de derde editie 
van de Ooster Art Kunstmarkt 
plaats. Dit keer bij Het Werk, 
Paradijsvogelstraat 10 in Gro-
ningen. Er is plaats voor een 
twintigtal kramen.

Heb jij belangstelling om deel 
te nemen? Laat ons dat snel 
weten via ooster.artgroningen@
outlook.com

Een kraam van 3x 1 m zonder 
achterdoek kost 18,50 € ex BTW 
en met een achterdoek 31,00€, 
ex BTW.

In de mail kun je aangeven waar 
je voorkeur naar uitgaat. Na 
ontvangst van de mail sturen we 
een factuur. Na betaling is dat je 
bewijs van deelname.

De opbouw van de markt is 
vanaf 10 uur, de markt is van 11-
16 uur.

Het wordt weer een markt met 
muzikale omlijsting.

Hartelijke groeten,
Namens Werkgroep Oosterpark 
Nooit Saai,
Petra, Menno en Jacqueline

OO
KK
O AAA

   Zaterdag  1 juni
 11.00 -16.00 uur   bij Broedplaats  
 Ingang Struisvogelstraat 
  www.facebook.com/Oosterparknooitsaai 
  www.hetwerk.org            OosterArtKunstmarkt                               2024 !

OPROEP

RABENHAUPT

Houd jij ook van bordspellen spelen? Kom dan gerust eens langs en 
doe mee.

Wat: (gratis) (Bord)spellendagen
Wanneer: elke zondagavond om 19:30 uur en tweemaandelijks 
vanaf 14:00 uur s'middags tot laat
Waar: bij Wijkcentrum 'bij Van Houten'.
 
Op tafel komen instapspellen met weinig regels (Ticket to Ride) 
tot complexe strategische (18xx) spellen. Er is een spellenkast met 
100+ spellen en het is mogelijk om zelf je favoriete spel mee te 
nemen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat er altijd een spel is waar je 
aan mee kunt doen, ook al kom je dus alleen.
 
Op onze instagram- en facebookpagina zijn voorbeelden te zien van 
spellen die bij ons gespeeld worden. Ook worden op deze pagina's 
onze leuke evenementen gedeeld zoals de extra lange spellendagen 
(11 februari, 14 april en 16 juni). Je kunt dan 's middags en/of 's 
avonds aanschuiven.

Kom jij ook kennis maken met onze (bord)spellenvereniging? 
 
Heb je nog vragen? Stuur ons een berichtje. Hopelijk zien we je snel. 
 
Facebook: Spellenvereniging Rabenhaupt
Insta: spellenverenigingrabenhaupt
Website: www.rabenhaupt.org
Mail: info@rabenhaupt.org

Nieuwjaarsdag 2024
Soms begint een jaar niet zoals 
je dat verwacht. Zo ook dat van 
mij.

De eerlijkheid gebiedt dat deze 
jaarwisseling sowieso al anders 
verliep dan ik verwachtte. De 
bedoeling was dat we naar 
Leeuwarden zouden, om oud en 
nieuw daar te vieren.

Echter ik had een logee die 
graag nog wat langer wilde 
blijven zodat ze haar moeder in 
het ziekenhuis te Drachten kon 
bezoeken.

Daarom stapte ik de hal van 
binnen. Ik groette de mevrouw 
achter de balie en wenste haar 
“Gelukkig Nieuwjaar”. Even 
verder staat een groepje banken 
in een cirkel opgesteld. Ik wilde 
op dezelfde plaats gaan zitten als 
een paar dagen eerder. Op mijn 
weg daarnaartoe zag ik iemand 
zitten, wens hem ook een goed 
2024 toe en nam plaats op de 
bank. De man tegenover mij 
zat ineen gedoken een dutje te 
doen. Lekker in de kraag van 
zijn duffelse jekker en heerlijke 
dikke sjaal, op zijn hoofd een 
gebreide muts en hij had een 
mooie volle baard, grijs met 
krulletjes. De afbeelding geeft 
een aardig beeld.

Zo zitten we een poosje 
tegenover elkaar. Ik een boek 
aan het lezen, hij lekker verder 
aan het dommelen. Totdat…
Een bewaker van het ziekenhuis 
naar hem toe gaat en naast hem 
gaat zitten. De man schrikt op 
en hoort de bewaker zeggen… 
“Ik dacht dat u sliep”. “Nee hoor 
ik wacht op de bus”, was zijn 
antwoord. De bewaker gaat weg 

en de man vervolgt zijn dutje.  Ik 
ging weer lezen. Na een kwartier 
loopt de baliemedewerkster 
naar hem toe, zichtbaar wat 
nerveus. “Waar wacht u op?”, 
vraagt ze. “Op de bus”, antwoord 
hij wederom. “O, welke bus?” 
“Die van 14.30 uur zegt de 
man.” De mevrouw van de balie 
geeft aan dat die al vast weg is 
want inmiddels is het 14.40 uur. 
Haar lichaamshouding laat zien 
dat ze verwacht dat hij weg gaat. 
Hij is blijkbaar niet gewenst. Na 
wat aarzelen staat de man op 
en schuifelt naar de deur. Dan 
zie ik dat zijn schoenen niet 
goed sluiten en de rits kapot 
is. Iemand die misschien geen 

dak boven zijn hoofd heeft? 
en even de warmte van de hal 
van het ziekenhuis in Drachten 
opzoekt?  Ik zal het nooit weten, 
even later komt mijn logee weer 
terug en gaan ook wij weg, op 
weg naar huis.

Zomaar een verhaal over wat 
ik zag op 1 januari 2024. De 
moraal van het verhaal: Met 
welke ogen en intentie kijken 
we naar elkaar? Worden we 
nerveus van iemand die er wat 
anders uit ziet?

Uw columnist, 
Willem

Door Frans Geubel

Openingstijden: woensdag 
t/m zaterdag van 11.00 uur 
tot 19.00 uur.

COLUMN
Ingezonden bericht

Ingezonden bericht
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Opening Kunstroute bij ‘bij Van Houten’

Vrijdag 1 maart van 14.30 tot 16.00 uur 
is er weer een feestelijke Opening van de 
Kunstroute. 

Er hangt permanent kunst in ons 
wijkcentrum. Kunstenaars uit de 
Oosterparkwijk kunnen zich opgeven 
(zie mailadres) en krijgen de gelegenheid 
om hun werk drie maanden te laten zien. 
Dit keer zijn er twee kunstenaars. 

Wynanda Codfried met kleine 
schilderijen en Frans Geubel met 
fotografie. 

Onder het genot van een drankje, 
een knabbeltje en muziek vertelt Erik 
Weersing iets over de kunstenaars en 

hun werk, daarna kan het werk worden 
bekeken. 

Ben je geïnteresseerd? Wees welkom!
Afgelopen november was de eerste keer 
dat drie schilderessen hun werk drie 
maanden konden vertonen. Het was en 
is nog steeds een groot succes.

Wil je deze schilderijen zien, dan kan dat 
nog tot half februari. Behalve de zondag 
kun je elke dag binnen lopen bij het 
wijkcentrum ‘bij Van Houten’.

Met vriendelijke groeten van
de Kunstcommissie 

Kunstroute@bijvanhouten.nl

Dichter bij de -Oosterpark- Wijk zoekt jou!

Op zaterdagmiddag 8 juni 2024 vindt 
de tweede editie van Dichter bij de 
-Oosterpark- Wijk plaats op diverse 
locaties in de wijk. Onder andere in de 
Oosterkerk.

Het wordt een gezellige middag vol 
mooie gedichten, van bekende en wat 
minder bekende dichters. 

Wil jij je talent delen? Voor het voetlicht 
treden? Deelnemen aan deze middag? 

OPROEP

Ingezonden bericht

Kunstwerk van Wynanda Codfried.

Ingezonden bericht

Dan zijn wij naar jou op zoek.

Je mag je opgeven bij werkgroep 
Oosterpark Nooit Saai via het volgende 
e-mailadres: j_pieters888@hotmail.
com.

Met vriendelijke groeten,
Namens werkgroep Oosterpark Nooit 
Saai.

Jacqueline Pieters

Lilian Zielstra draagt haar werk voor in de Oosterkerk (editie 2023).    Foto: Bob de Vries
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Het songfestival van 1964
Achteraf verwondert het me 
niet dat ik in 1964 de finale van 
het Eurovisie Songfestival in de 
Deense hoofdstad Kopenhagen 
vol vertrouwen tegemoet zag. 
Bij het doorbladeren van de 
oude plakboeken met knipsels, 
lees ik over deskundigen die 
de internationale allure van de 
Nederlandse inzending roemden 
en enthousiast uitriepen dat ons 
land met deze song in Kopen-
hagen voor de dag kon komen. 
Eindelijk was er weer kans op 
een Nederlandse overwinning!

Anneke Grönloh was in die 
dagen de populairste zangeres 
van Nederland. En ik was haar 
trouwste fan. Al haar hits kende 
ik uit mijn hoofd. Honderden 
foto's heb ik in albums 
geplakt. Tuney Tunes en de 
Muziekexpress kocht ik alleen 
wanneer zij er in stond. Die 
stem... Die exotische liedjes... 
Die mooie, donkere ogen... Maar 
helaas stond ik thuis alleen in 
mijn adoratie. Erger dan dat 
- ik werd er om bespot. Mijn 
vader noemde haar, doelend op 
haar wijze van zingen, "Anneke 
Kreuntzo". En toen een pas 
gekocht plaatje bij de eerste keer 
draaien gelijk drie keer oversloeg, 
had hij grote pret. "Had je anders 
verwacht? De naald kan die stem 
niet verwerken!" 

Nu ging ze namens Nederland 
naar het Eurovisie Songfestival. 
De finale in Denemarken zou 
alles goed maken. Anneke 
Grönloh zou zingen, zoals ze nog 
nooit in haar leven gezongen had. 
Haar optreden markeerde haar 
grote, internationale doorbraak. 
Nederland was langzamerhand 
te klein voor haar geworden. De 
wereld was rijp voor Brandend 
zand. Haar Paradiso lag buiten 
onze grenzen. Soerabaja lonkte. 

Natuurlijk maakte ze met 'Jij 
bent mijn leven' geen schijn 
van kans. De potsierlijke tekst 
van René de Vos was buiten 
ons taalgebied gelukkig niet te 
verstaan. Maar het melodietje 
dat simpelweg neerkwam op 
een paar losjes achter elkaar 
geplaatste toonladders, was ook 
bepaald niet sterk. Componist 
Ted Powder snoefde dat hij de 
muziek tussen neus en lippen 
door, in twintig minuten tijd, op 
papier had gezet. Nu, dat was 
te merken. Al twee keer eerder 
had hij liedjes voor de nationale 
finale ingestuurd, maar die 
bijdragen waren gelukkig in 
de voorrondes gesneuveld. Nu 
waren de gevolgen ernstiger. 
Twee punten kreeg Nederland! 
Twee hele punten! Goed - er 
waren verschillende landen met 
nul op het scorebord. Maar dit 
kon niet verhullen dat Anneke 
in de onderste regionen was 
geëindigd. Zelf reageerde ze niet 
al te terneergeslagen op deze 

uitslag. Vanuit de concertzaal 
belde ze haar moeder op.

“Ik heb het reuze, hier. Zie je 
wel, dat ik best kon meedoen? 
Prachtige contracten gekregen. 
Tot morgen, mammie!”

En een journalist bekende ze, 
in hetzelfde knipsel: "Heb je 
gezien hoe zenuwachtig ik was, 
toen ik op moest? Ik was zo bang 
dat ik van die trap zou vallen...
De brandwachten, die moesten 
voorkomen dat er gerookt werd 
achter het toneel, hebben mij 
nog een sigaret gegeven... Wat 
een lieve mensen toch! Ik was 
hun favoriete. Dat hebben ze me 
gezegd!"

Ik vatte de uitslag veel minder 
luchtig op dan de zangeres 
zelf. Maar misschien kwam dit 
door mijn vader die monter 
voorspelde dat dit debacle het 
einde betekende van Anneke’s 
populariteit in Nederland.

De dag na de internationale 
finale werd ik dertien jaar. 
Mijn beste vriendje verscheen 
helemaal rozig van verliefdheid 
op mijn verjaardagsfeest. "Heb 
je gisteravond gekeken? Dat 
Italiaanse zangeresje dat gewon-
nen heeft, wat is dát een leuk 
meisje!"

Op de achtergrond hoorde ik 
mijn vader lachen.

KINDERTHEATER

Zondagmiddag 3 maart komt kindertheater ‘Simon En Zo’ naar de 
Oosterkerk (E. Thomassen à Thuessinklaan 1)  met de voorstelling 
‘Eindelijk thuis’. De voorstelling begint om 15:00, de inloop is vanaf 
14:30. De entree is gratis, voor tegemoetkoming in de kosten is er een 
collecte via Givt of contant. Na afloop is er nog een hapje & een sapje.

Vraag gerust je vrienden, bekenden & buren om mee te gaan! 

Gratis vervoer voor stadjers met financiële problemen

WelMobiel omarmt
Stichting WelMobiel verzorgt 
fijnmazig wijkvervoer in en om 
de gemeente Groningen. Veel 
Stadjers maken graag gebruik 
van onze voordeligste manier 
van vervoer met een starttarief 
van € 1,50. Helaas hebben 
ook veel bewoners financiële 
problemen, waardoor ze het 
vervoer van en naar huisarts, 
ziekenhuis, fysiotherapeut of 
een andere medisch specialist, 
ondanks onze lage tarieven 
gewoonweg niet kunnen betalen. 
WelMobiel is daarom met een 

aantal sponsoren* in het kader 
van armoedebestrijding een 
samenwerking aangegaan om 
deze bewoners te helpen met 
hun vervoersprobleem. Onlangs 
ontving WelMobiel daarom 
van de Stichting Vervoer voor 
Elkaar een fantastische cheque 
van € 3.500,- om WelMobiel te 
stimuleren en te ondersteunen 
in dit initiatief. Met een speciale 
blauwe vervoerkaart die je 
bij WelMobiel of het WIJ-
team kunt aanvragen word 
je geheel gratis binnen de 

gemeente Groningen vervoerd, 
op voorwaarde dat je vervoer 
een medische reden heeft. Met 
een geldige Voedselbank-kaart 
kom je direct in aanmerking. 
Heb je deze niet, maar meen je 
hiervoor wél in aanmerking te 
komen, bel dan 085-7920377, 
wij informeren je graag!

* Kringloop+>, MAEX en 
Terberg Business Mobility, 
Stichting Vervoer voor Elkaar

IN MEMORIAM 
Wessel Bergsma

17/07/1954 - 29/01/2024

Jij geestverwant
Getooid met grijper en vuilniszak

Als trotse zwerfvuilraper
In je gele hoodie

Maakte jij de wereld een stukje mooier
Wij zijn stil om jou

Het zwerfvuilteam 

V.l.n.r. Wessel Bergsma, Bobby en Frans Geubel.

Ingezonden bericht

Door Irma Bekema

Ingezonden bericht

Door Erik Weersing
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Handwerken op de zaterdagochtend in het 
wijkcentrum ‘bij Van Houten’
Eens in de vier weken, op 
zaterdagochtend, komt een 
groepje enthousiaste vrouwen 
bij elkaar in de grote zaal van 
wijkcentrum ‘bij Van Houten’ 
aan de Oliemuldersweg. Samen 
brengen ze daar een paar uur 
door met verschillende vormen 
van handwerken - haken, breien 
en borduren. Het clubje is een 
klein jaar geleden van start 
gegaan. Doel: elkaar bij deze 
activiteiten te stimuleren en, 
zo nodig, ideeën aan de hand te 
doen. Patronen worden van huis 
meegenomen en besproken. 
Oude technieken, jaren geleden 
van oma geleerd, komen weer 
tot leven. Soms weet iemand 
niet hoe ze verder moet met haar 
brei- of haakwerk. De andere 
deelnemers springen dan bij 
met tips en aanwijzingen. 
Wanneer ze er gezamenlijk niet 
uitkomen, raadpleegt iemand 
een breiboek of een site op de 
telefoon. Het resultaat mag er 
zijn. Er worden mooie dingen 
gemaakt. Maar misschien nog 
wel het belangrijkste op deze 
ochtenden is de gezelligheid. Er 
vallen weinig stiltes en er wordt 
veel gelachen. De koffiepot 
gaat regelmatig rond. En altijd 
heeft iemand wel iets lekkers 
meegenomen ‘voor bij de koffie’. 

Onder het werk door wordt er 
druk gepraat. Een breed scala 
aan gespreksonderwerpen pas-
seert de revue – variërend van 
ieders persoonlijke wel en wee 
tot het nut en noodzaak van 
fitness, yoga en sporten, tot 
aanbiedingen in de supermarkt 
en ‘de toestand in de wereld’ - 
die, daar is iedereen het wel 
over eens, weinig aanleiding 
tot vrolijkheid geeft. Het 
groepje heeft zichzelf ‘Stitch & 
Bitch’ genoemd. ‘To stitch’ is 
Engels voor hechten, borduren, 
dichtnaaien, stikken (nagezocht 
in het woordenboek). Het woord 
‘bitch’ hoeft, neem ik aan, geen 
nadere toelichting. Overigens 
zijn mannen bij Stitch & Bitch 
van harte welkom.

Kerst
Wanneer ik op een zaterdag-
ochtend in december aanschuif 
bij het clubje, is niet alleen de 
zaal helemaal in kerstsfeer, met 
een grote kerstboom in de hoek, 

maar zijn ook de deelnemers in 
de ban van de naderende kerst. 
Zo heeft iemand van een oude, 
twee meter lange, duimstok 
een kerstster gevormd, en 
kleedt ze deze nu aan door er 
een jasje omheen te haken. 
“ik ben altijd al creatief met 
kurk geweest.” Een ander 
maakt stoffen kerstballen. 
Ondertussen vertellen ze hoe 
ze de kerst zullen doorbrengen. 
Kerstcadeaus komen aan de 
orde. Terwijl de een de surprise, 
waarmee ze haar zwager op 
zijn nummer denkt te zetten, al 
helemaal klaar heeft, worstelt de 
ander nog met een gedicht. “Dit 
jaar lukt het me maar niet. Ik 
weet niet hoe ik moet beginnen”. 
Ter vertroosting wordt haar een 
stuk banketletter aangeboden. 
“Na nieuwjaar gaan we wel 
weer op ons gewicht letten.” 
Even later constateert een van 
de deelnemers zorgelijk dat ze 
waarschijnlijk te weinig wol 
heeft om de sok af te breien 
waar ze mee bezig is. “Kun je 
het misschien met een andere 
kleur afmaken?”, suggereert  
haar buurvrouw. De eerste kijkt 
bedenkelijk. Een ander stelt 
vast dat ze de steken op haar 
pennen te krap heeft opgezet. 
“Ik heb niet goed opgelet, 
verdorie. En het is toch niet de 
eerste keer dat ik dit doe. Maar 
ik haal het niet uit, daar heb ik 
geen zin in”. Een derde is met 
een vestje bezig. “In de zomer 
draag ik graag jurkjes zonder 
mouwen. Maar ik vind dat ik 
niet zulke mooie armen heb. 
Met een vestje kan ik dat een 
beetje camoufleren. Ik schiet er 
al behoorlijk mee op. Thuis kom 
ik niet aan breien toe, maar op 
deze zaterdagochtenden werk ik 
altijd goed door.” 

Het nieuwe jaar
De tijd vliegt wanneer het 
gezellig is. Voor we het weten 
loopt het tegen half een en is het 
tijd om op te stappen. Iedereen 
zoekt zijn handwerkspullen bij 
elkaar. Voor dit jaar zit het erop. 
Maar in 2024 is een hele reeks 
nieuwe bijeenkomsten gepland. 
Wie met geestverwanten wil 
haken, borduren of breien, 
onder het genot van een kop 
koffie, en een geanimeerde 
conversatie, kan eens in de vier 
weken terecht bij Stitch & Bitch. 
Nieuwe leden zijn van harte 
welkom. 

Iedereen is van harte welkom bij Stitch & Bitch. Om mee te haken en te breien, voor de gezelligheid, voor 
het opdoen van ideeën of om een vastgelopen project vlot te trekken. Locatie: wijkgebouw ‘bij Van Houten’ 
aan de Oliemuldersweg. Eens in de vier weken op zaterdag. Tijdstip: 10.00-12.30 (eventueel later komen 
en eerder weggaan is geen probleem). Komende data: 17 februari, 16 maart, 13 april, 25 mei, 22 juni 
en 13 juli. Voor informatie kan men Ineke Garst bellen. Tel.: 06-54743288. Iedereen die ervoor voelt kan 
aanschuiven! 

Bobby’s Moppentrommel
Een muis en een giraffe 
logeren samen in een 
hotel. Het is bedtijd. De 
giraffe trekt de deken 
over zich heen maar die 
is veel te klein. Ik ga bij 
de receptie een grotere 
deken vragen, zegt hij. 
Niet nodig zegt de muis, 
je mag die van mij wel, 
die is véél te groot!

Wonen met VPT in Oosterparkheem

Bent u vanwege gezondheids-
problemen op zoek naar 
een geschikte woning in een 
veilige woonomgeving? In 
Oosterparkheem bieden wij 
u een plek waar u uw leven 
kunt voorzetten op een manier 
die u gewend bent. Een plek 
met volop mogelijkheden om 
andere mensen te ontmoeten, 
waar verschillende vormen van 
zorg en ondersteuning mogelijk 
gemaakt worden. Vanaf april 
2024 komen de eerste apparte-
menten beschikbaar. 

U huurt in Oosterparkheem 
een woning van woningbouw-
corporatie Woonzorg Neder-
land. Op de eerste en tweede 
etage van Oosterparkheem zijn 
studio’s beschikbaar voor het 
wonen met een WLZ-indicatie. 
TSN levert de zorg vanuit 
het Volledig Pakket Thuis. 
Daarnaast kunt u gebruik maken 
van de verschillende faciliteiten 
binnen Oosterparkheem. 

In de maand april 2024 kunnen 
de eerste bewoners met een 
zorg indicatie komen wonen 
in Oosterparkheem. Heeft u 
interesse om hier te komen 
wonen of wilt u meer informatie 
ontvangen? Neem dan contact 
op met TSN via 0900-8615. 

Vacature Vrijwilliger
Oosterparkheem wordt een 
vertrouwde omgeving waar 
ouderen kunnen rekenen op 

hoogwaardige zorg, een plek 
om elkaar te ontmoeten en 
waar iedereen zich thuis kan 
voelen. In samenwerking met 
Wijkrestaurant ‘de Merel’ zijn 
we op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die ondersteuning 
kunnen bieden bij o.a. 
• Aanwezig zijn bij koffie- en 
theedrinken in het restaurant 
• Meehelpen bij het opdienen 
van de maaltijden in het 
restaurant 
• Assisteren bij structurele en 
incidentele activiteiten voor 
bewoners 

• Maaltijden bezorgen in de wijk 
(Je bent in het bezit van een 
rijbewijs.)

Flexibele mogelijkheden in het 
aantal uren, afhankelijk van 
jouw wens.

Lijkt het je leuk om een zinvolle 
bijdrage te leveren aan het 
welzijn van de medemens en 
ben je opzoek naar nieuwe 
sociale contacten? Meld je dan 
aan via emailadres: sveenstra@
tsn-thuiszorg.nl

Door Erik Weersing

Ingezonden bericht
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Energietoeslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eind 2023 heeft de gemeente de 
energietoeslag van 2023 al aan zoveel 
mogelijk mensen automatisch 
uitbetaald. Niet iedereen die recht 
heeft op de toeslag heeft deze 
gekregen, bijvoorbeeld omdat de 
gemeente niet wist dat je hier recht op 
hebt. Had jij in september of oktober 
een inkomen van maximaal 140% van 
de bijstandsnorm? Dan kun je de 
energietoeslag zelf aanvragen via:  
www.gemeente.groningen.nl/energieto
eslag-2023.  
Heb je hulp nodig bij het aanvragen? 
Dan kun je langskomen in de entree 
van het WIJ-team of tijdens GeldWIJs. 
 
140% van de bijstandsnorm is €1.703 
per maand voor alleenstaanden en 
€2.433 per maan voor 
samenwonenden. Dit zijn netto 
bedragen inclusief vakantiegeld. 
 
Tijdelijk Noodfonds Energie 
In 2024 kun je weer een aanvraag 
doen bij het Tijdelijk Noodfonds 
Energie als je een hoge 
energierekening hebt. Dit noodfonds 
kan een deel van de energierekening 
voor je betalen. Het noodfonds betaald 
het deel van je rekening wat hoger is 
dan 10% van je inkomen.  
 
Bijvoorbeeld: Je hebt een inkomen van 
€1.500,-, je energierekening is €175,- 
per maand. Het noodfonds betaald dan 
€25 per maand.  
 

Klussen in de buurt 
Toch nog een keer een oproep voor 
buurtbewoners die wel eens een klusje 
voor een andere buurtbewoner willen 
doen. Er zijn inmiddels twee 
vrijwilligers gevonden en enkele 
buurtbewoners zijn blij geworden 
omdat de klusjes nu gedaan konden 
worden.  
 
Wil je er over nadenken of je gelijk 
aanmelden? Neem dan contact op met 
Lub Snijder. 
 
Lub.snijder@wij.groningen.nl   
  
06-55465099 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je komt in aanmerking voor het 
noodfonds als je inkomen niet boven de 
200% van de bijstandsnorm komt. Dat is 
€3.200 per maand voor een 
alleenstaande of €4.480 per maand voor 
samenwonenden. Bedragen zijn bruto en 
inclusief vakantiegeld. 
 
Heb je een bijstandsuitkering van de 
gemeente? Dan kom je mogelijk in 
aanmerking voor een bijdrage van het 
noodfonds als je energierekening hoger is 
dan €130 per maand (alleenstaande) of 
€180 per maand (samenwonend). Je kunt 
het noodfonds vanaf eind januari 
aanvragen via: www.noodfondsenergie.nl.  
Wil je een herinnering ontvangen? Geef 
dan je e-mailadres vast door via deze 
website. 
 
Voorzieningenwijzer 
Naast een tegemoetkoming in de 
energiekosten zijn er ook veel andere 
potjes in de gemeente Groningen. Krijg jij 
alles waar je recht op hebt? Check het 
zelf op: www.datgeldtvoormij.nl/gemeente 
/groningen. of vraag een gratis 
adviesgesprek aan. 
 

 

 
Wij Spreken 
Heb je moeite om de Nederlandse taal te 
spreken of wil je graag Nederlands leren 
spreken? Kom dan langs bij: Wij Spreken 
 
Woensdagochtend en donderdagochtend 
van 9.30 tot 11.30 uur. 
 
Inlooptijd van 9.30 tot 10.00 uur. 
Het adres is: Leger des heils, Dirk 
Huizingastraat 17, 
9713 GI Oosterparkwijk, Groningen. 
 
 

Ingelijst 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je bent actief in de Oosterparkwijk, 
waar houd je je mee bezig?  
De plek waar ik al meer dan 20 jaar woon 
is bijzonder. Vroeger was het de plek van 
de oude Ranja fabriek. In de jaren 70 is er 
het appartementencomplex gebouwd 
waar ik nu woon. Als jongere in de 90er-
jaren woonde ik ook een tijdje in de 
Vinkenstraat. 
 
In de loop der jaren heb ik de wijk zien 
groeien van een nogal sociaal 
achtergestelde- tot een van de leukste 
wijken van Groningen: levendig, een mix 
aan bewoners, een prachtig park en veel 
activiteiten. 
 
Met medebewoners van ons complex en 
hulp van de gemeente zijn we 
geveltuintjes begonnen in onze al redelijk 
groene woonomgeving. Vergroenen is erg 
belangrijk voor ons milieu vind ik. 
Bovendien een leuke manier om je 
medebewoners te leren kennen. Er zit 
zelfs een Mexicaan in ons tuingroepje. 
 
Ik ga ook af en toe de wijk in. Ik doe mee 
aan de wandelingen over natuur die Adri 
en Hilly regelmatig organiseren en 
wandelingen over architectuur, de 
Amsterdamse school bijvoorbeeld. Zo 
ontmoet ik weer andere bewoners, tot 
Iraanse vluchtelingen toe. 
 
Ik ben een LunchLezen groepje begonnen 
met enthousiaste romanlezers. 
Niet zo gek, omdat ik uit de boekenwereld 
kom. Ik was bibliothecaris in de provincie 
en daarna boekverkoper in de stad. We 
zitten meestal bij het HOP, het oude 
politiebureau, om tijdens een heerlijke 
lunch onze boeken te bespreken. Dat 
restaurant is een mooi initiatief van Werk 
Pro. Lekker eten met een sociale insteek. 
 
Leuk dat er nu in de wijk ook een 
leeskamer en een minibieb is, 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
daar doneer ik regelmatig wat van mijn 
gelezen boeken. Helaas is het oude 
bibliotheekfiliaal opgedoekt tijdens de 
bezuinigingen. 
 
Ik heb twee websites, leesblogs waar ik, 
samen met oud-collega’s liefde voor het 
lezen uitdraag. Tips voor wie het leuk 
vind om eens wat anders dan 
bestsellers te lezen. Het schrijven en 
redactiewerk werk doe ik thuis, in mijn 
werkkamer met uitzicht op groen. Mocht 
iemand dat leuk vinden, dit zijn de 
webadressen: stukgelezen.nl en 
welkboeknu.nl. 
Ook schrijf ik recensies en leeswijzers 
voor de landelijke bibliotheken en voor 
een landelijke leesgroepenorganisatie, 
Senia. 
 
Wat vind je het leukste aan je 
werk in de wijk? 
Leukste aan de mensen hier is het 
enthousiasme waarmee de activiteiten 
ontvangen worden. Ik was onlangs bij 
een ‘sieraden maken’ workshop bij van 
Houten (ook zo’n geweldige plek waar 
altijd wat te doen is) en daar zaten zeker 
twintig bewoners. Ik ga ook vaak naar 
de rommelmarkten daar, die zijn altijd 
gezellig en drukbezocht. Ik ben erg 
voorstander van de recycle-economie. 
En natuurlijk het feit dat er zoveel 
mensen van verschillende afkomst 
wonen: van oude Oosterparkers tot 
nieuwe, van jong tot oud. Ik vind het 
heel belangrijk om te leren van andere 
culturen en samenlevingen. Ik voel me 
hier erg thuis. 
 
Aan wie wil je deze pen graag 
doorgeven? 
Ik geef het stokje door aan Muriël 
Duindam. Zij is bestuurslid bij van 
Houten en verantwoordelijk voor al die 
leuke activiteiten en de publiciteit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingelijst: Els Willems
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Het kerstdiner op 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals elk jaar organiseren we een 
Kerstdiner voor de kinderen in 
Oosterparkwijk. Elk kind mag één persoon 
meenemen naar het Kerstdiner. Het kan 
samen met papa, mama, oma, de 
buurvrouw of vriendin zijn. Bij het 
kerstdiner mogen de kinderen de 
gerechten kiezen die ze willen maken. 
Op 20 december 2023 hadden we 
kerstdiner bij Bie de Buuf. We hebben de 
kinderen en ouders in vijf groepjes 
verdeeld. Er wordt samen gekookt en 
geproefd, want dat is de naam van onze 
activiteit, “Proef het seizoen”. De 
seizoengroenten en fruit zijn standaard 
elke week geserveerd. De kinderen weten 
ervan en eten vele soorten groenten en 
fruit.  

Tijdens het kerstdiner waren er 18 
kinderen aanwezig en hun ouders waren 
er ook bij. Zo zien we verschillende 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Repaircafé 
Zaterdag 27 januari was het eerste 
repaircafé van het nieuwe jaar. Er werden 
veel apparaten mee gebracht om te laten 
maken. Omdat we soms apparaten 
zonder stekker testen, had een vrijwilliger 
een test apparaat gemaakt zodat als iets 
kortsluiting maakte dat de stroom niet zou 
uit vallen in het gebouw. Wat er zo mooi is 
aan het repaircafé in de Oosterparkwijk, is 
dat de sfeer en gezelligheid zo goed is en 
dat andere buurtbewoners elkaar leren 
kennen, belangrijker is dan het repareren 
alleen. Ook was het in het repaircafé  
 

z’n Gronings  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mensen en culturen bij elkaar komen. 
Ook op tafel kunnen we zien dat er 
verschillende gerechten vanuit Azië tot 
Midden-Oosten zijn geserveerd. 
Kalkoen uit de oven met seizoen 
groenten, rijst, pannenkoeken,  
loempia, fruitsalade, ijs en 
verschillende kerstlekkernijen. 
Ondanks er zo veel mensen waren, 
was er wel een gezellige sfeer. Elke 
groep was bezig om iets te maken. 
Oma en mama’s deden hun best voor 
de kinderen, leuk om te zien! 
Aan tafel kletsen we over de Kerst en 
kerstactiviteiten en wat de kinderen 
gaan doen in de kerstvakantie. Dit is 
een mooie manier om mondeling een 
gesprek te hebben met de ouders. 
Ouders en kinderen waren zeer 
tevreden. Het was  een zeer geslaagd 
Kerstdiner! 

f 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

drukker dan normaal, want er was nog 
een kledingruil gaande in de gymzaal. 
Daardoor kwamen mensen die voor de 
kledingruil kwamen, later terug met 
apparaten die ze wouden repareren.  
Al met al een super geslaagde 
zaterdag middag. 

Heb je het repaircafé gemist? Kom dan 
zaterdag 24 februari om 13.00 uur 
langs met je apparaat of als je mee wil 
helpen als vrijwilliger, tot dan! 
 
 

Soep op de stoep 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag was het weer tijd voor een 
lekkere soep op de stoep in de 
Woonschepenhaven. Soep op de soep is 
een samenwerking tussen het Wij-team 
en buurtrestaurant Bie de Buuf. We doen 
deze actie in de vorm van aanbellen en 
soep uitdelen en een praatje maken of we 
hebben een straatactie en  flyeren in de 
buurt, zetten tafels neer met een grote 
pan soep en nodigen de bewoners uit om 
buiten met elkaar een praatje te maken.  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze keer hadden we een straat actie 
en deelden we lekkere linzensoep uit. 
Veel buurtbewoners kwamen uit hun 
woonschepen. Er ontstonden veel 
leuke gespreken tussen bewoners en 
mensen van het Wij-team. Over 
bijvoorbeeld welke leuke activiteiten er 
werden georganiseerd in de 
Oosterparkwijk, bijvoorbeeld het repair 
café en de kledingruil. Veel van de 
bewoners gaven aan dat ze dit een 
leuke actie vonden vroegen al 
wanneer de volgende actie was.   
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Zwerfvuilteam houdt Bekertjesactie  
Door Xandra Bardet

Foto’s Frans Geubel

Xandra houdt haar betoog en overhandigt mokken en wastabletten 
aan WIJ: Harma Mol, Coördinator Entree en Dieneke Buitenkamp, 
Programmamedewerker Oosterparkwijk.

De 40 bekertjes naast de ingang.

365 dagen per jaar gluren bij je 
duurzame buren

Vanaf dit jaar werkt Duurzaam 
Groningen, onderdeel van de 
gemeente Groningen, samen 
met de Nationale Duurzame 
Huizen Route. Dit platform 
biedt inwoners die meer willen 
weten over energiezuinig wonen 
de mogelijkheid om contact te 
leggen met woningeigenaren 
met een duurzaam huis. Dat 
kan 365 dagen per jaar via 
de website van de Nationale 
Duurzame Huizen Route én 
tijdens de open dagen in het 
najaar. 

Energiezuinig wonen levert 
veel op
Het energiezuiniger maken van 
je woning levert veel op.  Denk 
aan een lagere energierekening, 
meer wooncomfort en een 
grote kans dat je woning 
meer waard wordt. Het delen 
van ervaringsverhalen helpt 
hierbij. Bijvoorbeeld over welke 
isolatiematerialen geschikt 
zijn, het installeren van een 
warmtepomp, de opbrengst 
van zonnepanelen of de bouw 
van een energiezuinige woning. 
Inmiddels hebben al meer dan 
2.200 huiseigenaren zich op het 
inspiratie- en kennisplatform 
aangemeld.  

Woning aanmelden 
De gemeente moedigt huis-
eigenaren met een duurzame 

woning aan om ook mee te doen. 
Inwoners die hun ervaringen 
graag willen delen en/of hun 
woning willen openstellen 
tijdens de open dagen, kunnen 
zich aanmelden op de website. 
Voor inspiratie en ervaringen 
van anderen, biedt het platform 
de mogelijkheid om vragen te 
stellen aan de deelnemende 
woningeigenaren. Ook is het 
in veel gevallen mogelijk om 
een afspraak te maken om de 
duurzame maatregelen eens 
in de praktijk te bekijken bij 
iemand thuis. Deelnemers op 
de website geven zelf aan of zij 
hun huis willen openstellen en/
of vragen willen beantwoorden. 
Het platform fungeert als 
tussenpartij en zorgt ervoor 
dat contacten prettig en veilig 
verlopen. 

Persoonlijke ervaringen 
helpen bij het maken van 
keuzes 
Afgelopen jaren organiseerden 

Duurzaam Groningen en 
Grunneger Power de Duurzame 
Huizendag. Een soortgelijk 
initiatief, waarbij inwoners 
van elkaar konden leren hoe je 
energiezuiniger kunt wonen. 
Aline Bus, Coördinator van 
Duurzaam Groningen: “Onze 
Duurzame Huizendag trok op 
het hoogtepunt meer dan 300 
bezoekers in een jaar. Daaruit 
blijkt wel dat woningeigenaren 
graag ervaringsverhalen van 
buurtgenoten horen. Energie-
zuinig wonen betekent keuzes 
maken; zien en horen hoe 
buurtgenoten dat hebben aan-
gepakt, helpt daarbij. De 
samenwerking met de Natio-
nale Duurzame Huizen Route 
zorgt ervoor dat inwoners 
met elkaar in contact kunnen 
komen wanneer het hen 
uitkomt. Het is daarmee een 
waardevolle aanvulling op 
ons eigen platform, waar we 
op verschillende thema’s tips, 
advies en acties aanbieden 
voor een duurzamer leven. 
Zo hopen we verduurzamen 
gemakkelijker te maken voor 
iedereen. ”

Ingezonden door Duurzaam Groningen
Ingezonden door In Het Wilde Weg

RECEPT

Wilde snert
Ingrediënten:
vergiet vol wintergroene kruiden (kleine veldkers, dovenetel, 
veldzuring, vogelmuur, winterpostelein)
300 gram spliterwten
scheutje olie
2 uien
2 teentjes knoflook
2 winterpenen
¼ knolselderij
2 laurierblaadjes
1 theelepel rozemarijn
1 theelepel tijm
1 bouillon blokje
peper en zout

Bereiding:
Kook de spliterwten ongeveer 40 minuten in ruim water, tot ze 
bijna gaar zijn. 
Snijd de wilde kruiden in kleine stukjes en zet ze apart.
Pel en snipper de ui en knoflook. Snijd de peen en knolselderij in 
blokjes.
Verhit een scheut olie in een soeppan. Fruit de ui en knoflook hierin 
en voeg de knoflook, peen en knolselderij toe. Roerbak een paar 
minuten. Schenk dan de gekookte spliterwten met het kookvocht 
erbij.  Vul aan met water tot het de gewenste dikte heeft en voeg de 
kruiden, specerijen en het bouillonblokje toe. Breng aan de kook 
en laat op zachtjes pruttelen tot de wortel en knolselderij gaar zijn.
Roer er de wilde kruiden door en laat nog een minuut opwarmen.

Kijk voor meer recepten en/of informatie over opleidingen en 
excursies over eetbare wilde planten op www.inhetwildeweg.nl

We kennen ze allemaal wel, de 
kartonnen bekers, al dan niet 
met plastic deksel, die in de 
goot, de berm of de beplanting 
liggen. Daar heeft gewoonlijk 
koffie in gezeten, of een of 
andere smoothie of shake. Ze 
zijn vrolijk bedrukt met de 
afzender, bijvoorbeeld "KFC", 
of "McD". 

Aangezien ze met hun (onzicht-
bare) plastic binnenlaag scha-
delijk voor het milieu zijn, doet 
het Zwerfvuilteam zijn best 
om deze bekers op te ruimen. 
Maar zwerfvuil voorkómen is 
nog beter. Er is een methode 
om de plastic laag machinaal 
te verwijderen in het kader van 
recycling, maar dat kan alleen 
als de lege bekers op de juiste 
manier worden ingezameld. 
Alléén dán verdienen zulke 
bekers het etiket "duurzaam", 
wat er dikwijls ook vet op 
gedrukt staat.

Nu zien we dat op veel van die 
rondslingerende bekers het 
"Gemeente Groningen"-logo 
ons toelacht, wat wel ráár is nu 
de gemeente juist "Groningen 
afvalvrij" nastreeft. In vrij 
korte tijd hebben we er 40 
opgeraapt, allemaal rondom de 
Heesterpoort. 

Dé plek in onze wijk waar bekers 
met het Gemeente-logo worden 
uitgegeven, is bij het WIJ-team 
aan de Heesterpoort. Kennelijk 

nemen veel bezoekers van WIJ 
hun koffie, thee of chocola 
mee naar buiten, waarna ze de 
(half-)lege beker in de goot of in 
de struiken achterlaten. Alweer 
plastic in het milieu...

We hebben besloten ze terug 
te bezorgen (zoals we afge-
lopen september ook al 
met de sigarettenpeuken 
deden). Gezien de naderende 
feestdagen, leek het wel 
passend om deze 40 bekers aan 
een glitterslinger te hangen. 
Het was een boel werk, en ook 
een beetje kleverig, door de 
resten koffie, suiker en soms de 
theezakjes die er nog in zaten. 
Maar het resultaat mocht er 
zijn! 

En op donderdagmorgen 14 
december was het zover: zeven 
leden van het Zwerfvuilteam 
(en een puppy) begeleidden 
de slinger naar het gebouw 
van het WIJ-team, om die 
naast de entree aan de gevel 
te bevestigen. Dit bood een 
feestelijke aanblik, maar er hing 
een serieuze boodschap aan: 
 
"100% DUURZAAM"???  
DAT IS WAT ER OP DEZE 
BEKERTJES STAAT, MAAR 
ZE ZIJN 100% ZWERFVUIL, 
EN BEVATTEN VEEL 
SCHADELIJK PLASTIC! 
DAAROM ROEPEN WE 'WIJ' 
OP OM TE STOPPEN MET 
WEGGOOIBEKERS! 

* ZWERFVUILTEAM 
* DUURZAAM OOSTERPARK
 
Daarnaast kreeg WIJ een "kerst-
cadeau" aangeboden, met 
daarin het milieuvriendelijke 
alternatief: aardewerken koffie-
mokken en een doos ecologi-
sche vaatwastabletten. Bezoe-
kers zullen zulke mokken 
niet zomaar mee naar buiten 
nemen. En met de al aanwezige 
vaatwasser zijn die zó klaar voor 
hergebruik. 

Maar de dame die dit moois in 
ontvangst nam, kon de ludieke 
actie niet zo waarderen. Ze 
wees erop hoe gevaarlijk een 
aardewerken mok is als een 
boze cliënt ermee mocht gooien 
(natuurlijk zet je die dan een 
lichtgewicht beker voor). 
Maar dat doet er ook niet toe. 
Bezoekers moeten gewoon géén 
kartonnen bekers mee naar 
buiten kunnen nemen, want 
veel te vaak belanden die op 
straat.  

Hopelijk zou dat nu anders 
worden, dankzij onze mooie 
slinger met heldere boodschap! 
Maar nee - binnen de kortste 
keren was de slinger met alle 
40 bekertjes van de gevel 
verwijderd. Ach, wat flauw... 

En nieuwe kartonnen bekertjes 
met het Gemeente-logo, die 
blijven gewoon onze straat 
bevuilen en ontsieren. 



Februari 2024 | Pagina 15Wijkkrant Oosterpark


